Protestantse .
Kerk Nieuw Amsterdam-Veenoord

22 juni 2025 Voorganger: Mevr. R. Dekker-Averesch
Organist: Mevr. Willy Misker

Groen

Groen is de kleur van hoop die niet sterven wil
van leven dat zal blijven stromen

om samen te omarmen

VOORBEREIDING
Woord van welkom, mededelingen

Intochtslied (staande) Psalm 8: 1, 3, 6 Heer, onze Heer, hoe heerlijk en
verheven

Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven-
machtige God, Gij die uw majesteit
ten hemel over ons hebt uitgebreid.

Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen,
de maan, de duizend sterren die daar branden,

wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,

het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?

Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven.
Heer, onze God, hoe vol van majesteit
hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid.

Moment van Stilte

Bemoediging en groet (staande)



Zingen: NLB Lied 213 Dit is een morgen als ooit de eerste

Morgenglans der eeuwigheid,
licht aan 't eeuwig Licht onttogen,
stel ons deze ochtendtijd

uwe heerlijkheid voor ogen,

en verdrijf door uwe macht

onze nacht!

Laat als milde morgendauw
uw genade tot ons komen

en de dorstige landouw

van ons leven overstromen,
Jja, verkwik ons door uw troost
onverpoosd.

Laat uw heil'ge liefdegloed
onze koude werken doden

en versterk in ons de moed

om, de eeuw'ge nacht ontvloden,
voordat wij ten onder gaan,

op te staan.

Breekt de jongste morgen aan,
geef, o Opgang uit den hoge,
dat wij met U opgestaan

alle leed vergeten mogen,

doe ons opgaan tot uw feest
onbevreesd.

Overstroom ons met uw licht,
klare Zon van trouw en goedheid.
Treed niet met ons in 't gericht,
maar verblijd ons met de zoetheid
van des hemels zaligheid

voor altijd.

Gebed om ontferming



Genade verkondiging Romeinen 8: 31:39
Zingen: Psalm 68: 7 God zij geprezen met ontzag

God zij geprezen met ontzag.

Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede.

Hij is het die ons heeft gered,

die ons in ruimte heeft gezet

en leidt met vaste schreden.

Hij die het licht roept in de nacht,

Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.

Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen

ons aan de dood ontkomen.

Gebed om verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezingen: Psalm 114; Marcus 6: 45-52
Zingen: Lied 313: 1, 5 Een rijke schat van wijsheid

Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Heb moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,

die zal erin aanschouwen

des Heren aangezicht.

O Gij die wilt ontmoeten
wie vragen naar uw wil,

zie hoe wij aan uw voeten
zitten en luist ren stil.

Geef dat tot U, o Heer,

't woord van uw welbehagen



niet ledig wederkeer’,
maar dat het vrucht mag dragen,
uw grote naam ter eer

Overdenking
Zingen: Lied 835 Jezus ga ons voor

Jezus, ga ons voor

deze wereld door,

en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand

naar het vaderland.

Valt de weg ons lang,

zijn wij klein en bang,

sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons trad,

is het rechte pad.

Krimpt ons angstig hart

onder eigen smart,

moet het met de ander lijden,
Jezus, geef ons kracht tot beide.
Wees Gij zelf het licht

dat ons troost en richt.

In de woestenij,

Heer, blijf ons nabij

met uw troost en met uw zegen
tot aan 't eind van onze wegen.
Leid ons op uw tijd

in uw heerlijkheid.

Geloofsbelijdenis



Dienst van Gebeden en Gaven

Wordt afgesloten met het gezamenlijk bidden van het “Onze Vader”
Collecte: 1° Diaconie 2¢ Pastoraat en Eredienst
Slotlied 969:1, 3, 4 In Christus is noch west noch oost

In Christus is noch west noch oost

in Hem noch zuid noch noord,

éen wordt de mensheid door zijn troost,

de wereld door zijn woord.

Geliefden, sluit u dan aaneen,

vanwaar en wie ge ook zijt;

als kinderen om uw Vader heen

en Christus toegewijd.

Laat zuid en noord nu zijn verblijd,

Hem prijzen west en oost.

Aan Christus hoort de wereld wijd,

in Hem is zij vertroost.
Wegzending en Zegen
Orgelspel

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de lokalen achter de kerk



MEDEDELINGEN

Omzien naar elkaar
- Mw. D. Schuttrups, Jagerslaan, verblijft in Weydestein, Dr. G.H.
Amshoffweg 4, 7909 AA Hoogeveen.

We denken aan hen die ziek zijn, de moeite van het leven ondervinden of
eenzaam zijn. We bidden daarom mee met woorden van Reinhold Niebuhr
(Amerikaans theoloog):

O God, die ons bijeen hebt gebracht
in deze levensgemeenschap,
laat ons inzien, hoezeer onze levens afhangen
van de moed, de ondernemingslust, de eerlijkheid
en de onkreukbaarheid van onze medemensen,
zodat wij attent zijn op hun behoeften,
dankbaar voor hun vertrouwen
en nauwgezet in onze verantwoordelijkheid voor hen.
Door Christus onze Heer

Open inloop

Dinsdagmiddag is er van 14.00 — 16.00 uur de open inloop in de
consistorie van de kerk. Ik ontvang u graag om even bij te praten of wat
met elkaar te delen. Koffie en thee staan klaar. U kunt door de groene
zijdeur naar binnen. Van harte welkom!

Bloemen

De bloemen worden gebracht door: Mevr. Aly Winkel
Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:

Eva Wesseling, Trumanstraat

Bevestigings- en intrededienst

Zondag 6 juli 2025 is om 14.30 uur de intrededienst van ds. van Vliet.
Zij zal dan als dominee verbonden worden aan de Gereformeerde Kerk
(PKN) in Gees, Dorpsstraat 83.

U bent van harte welkom deze dienst bij te wonen.

Ook kunt u de dienst volgen via: www.kerkomroep.nl


http://www.kerkomroep.nl/

29 juni vieren we de gemeentezondag.

Er is een kleine commissie in het leven geroepen om dit te organiseren.
Wat er gedaan zal worden en hoe we het brengen is nog een verrassing
evenals hoe de temperatuur zal zijn.

We willen wel graag al weten op hoeveel mensen, (jong, oud, gemiddeld,
vrouw, kind of man) we kunnen rekenen. Daarom gaan er inschrijflijsten
a.s. zondag en de volgende zondag na de dienst bij het koffie drinken rond
om je op te geven voor koffie en/of eten op 29 juni. Ook via mobiel of
email kan er worden gereageerd. ( alywinkel@hotmail.com

mobiel 0630522280.

Namens Annie, Tom en Aly

Cursus Theologische Verdieping voor Gelnteresseerden Assen
Theologie is veelomvattend en veelkleurig. Het is bestemd voor iedereen
die belang-stelling heeft in God en mensen, in de Bijbel, de kerk en de
wereld daaromheen. Met een bestemming die voor iedereen weer anders is.
Veelal toch verrassend, verfris-send en verrijkend.
De cursus is geschikt voor wie:

meer wil weten van het eigen geloof en de Bijbel

meer wil weten van christelijke spiritualiteit

sterker wil staan en mondiger wil worden in geloofszaken

meer kennis wil opdoen voor geloofsopvoeding, catechese en

bezoekwerk

bewuster kerkdiensten wil beleven

open wil staan voor ‘andersdenkenden’

oude bronnen wil onderzoeken om nieuwe inspiratie te vinden.
Op dinsdagmorgen elke week tussen oktober 2025 en april 2026 behalve in
de schoolvakanties. Cursuslocatie: Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA
Assen. Ruime parkeergelegenheid.
Meer informatie: maak zeker gebruik van onze website www.tvgassen.nl
of maak kennis met onze secretaris: Bert van Maanen, Tel. (0599) 653 202;
Mobiel 06 5184 6656. Email vanmaanen.albert@gmail.com ‘Omdat het zo
boeiend is’.

Weeksluiting Oldersheem.
Vrijdag 27 juni is er een weeksluiting in Oldersheem.
Aanvang: 19.00 uur


mailto:alywinkel@hotmail.com
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Zondag 29 juni Viering Heilig Avondmaal.
Voorganger: Ds. Gerda van Vliet.

Organist: Mevr. Willy Misker

Collecten: Diaconie , Hospice Emmen
Uitgang: Onderhoud gebouwen

ni  Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website)
. Nieuwsbrief(@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief)
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